95 Larue du Curé au début du
siecle. Au centre on apercoit le
toit de la cure habitée par le curé
de I’église St. Denis. Le batiment
datait du 17e siécle et était une
ancienne ferme domaniale de

I’ Abbaye. Elle fut démolie en
1934 en méme temps que 'an-
cienne Maison communale afin
d’y construire I'actuel Hotel de
ville, mais le curé Francois ne
marqua son accord qu'a la seule
condition que I’Administration
communale lui procurat une
nouvelle cure avec jardin. Il em-
ménagea donc dans sa nouvelle
demeure, au coin de la chaussée
de Bruxelles et du chemin
d’Acces.

De Pastoorstraat in het begin van
de eeuw. Men herkent het dak
van de vroegere pastorie, be-
woond door de pastoor van de
St.-Denijskerk. Het domaniale
pachthof, eigendom van de abdij

in het begin van de 17de eeuw,
alsook het oude gemeentehuis,
werden in 1934 gesloopt om
plaats te maken voor het huidige
gemeentehuis. Pastoor Frangois
was enkel akkoord onder voor-
waarde dat men hem een nieuwe
pastorie bezorgde. Hij betrok de
hem toegewezen nieuwe woonst
op de hoek van de Brusselse-
steenweg en de Toegangweg (den
,Taleu” voor de oude Vorste-
naars).



